
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf het ongewijzigde gebed van de Vrouwe van alle Volkeren bidden, 

en Zij zal ons de Heilige Geest zenden en wonderen verrichten! 
De laatste regel van het gebed uitgebreider: 

Moge de Vrouwe, geestelijke Moeder van alle Volkeren, 

de Bruid des Heren, die eens de vleselijke (lichamelijke) 

Moeder Maria van Jezus Christus was, onze Mede-

verlosseres Middelares en Voorspreekster zijn. Amen.” 
In de Bijbel, Johannes 3:5 staat: Jezus antwoorde: niemand kan de geesten-

wereld van God (het Rijk Gods) binnengaan, als hij/zij niet door (de Vrouwe, 

de Bruid des Heren) een geest van God daarin geboren wordt. 3:6 Wat uit 

vlees (een lichaam) wordt geboren, is vlees (een lichaam) en wat uit geest 

wordt geboren, is geest. In Mattheus 7:14 staat: Hoe smal toch is de weg en 

hoe nauw de poort (de Vrouwe) die voert naar het leven (het eeuwige leven, 

het Rijk Gods), en weinigen zijn er die hem vinden! De Vrouwe van alle 

Volkeren staat voor het overwinningskruis, het Kruis waaraan Jezus Christus 

de dood heeft overwonnen. Daardoor kunnen wij geestelijk door de Vrouwe 

in het eeuwige leven, het Rijk Gods geboren worden. Zonder de Vrouwe, de 

Bruid des Heren, Regina caeli is de Heilige Geest onvruchtbaar, en kom je er 

dus ook niet in!             Voor vragen hierover : 06-29157283 


